Sing-in 15 februari 2026 16.30 uur - Grote Kerk, Dalfsen - Thema: De Heer is mijn herder

Kosters: Anouk, Henri, Maarten saxofoon: Meike Wermink
techniek: Erik Jansen en Erik Smid dwarsfluit Linda Holsappel
presentatie + zang: Henriétta Kuipers basgitaar: Edwin Vetkamp
piano + zang: Maurice Compagner zang: Nanette Kamstra
gitaar + zang: Jan Kramer zang: Hetty Kamstra

1. Welkom en gebed Ditisdedag ......

2. Samen in de Naam van Jezus Zijn hand die leidt mij...

(Opw. 167 / Hh 399)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is

en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

‘t Werk van God is niet te keren
Omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

3.Dit is de dag die de Heer ons geeft Opw. 571

Dit is de dag die de Heer ons geeft
wees daarom blij en vier het feest.

Dit is de dag die de Heer ons geeft
wees daarom blij, wees daarom bilij
en vier het feest!

m): Zijn hand die leidt mij (v): Zijn hand die leidt mij
m): Hij wandelt naast mij (v): Hij wandelt naast mij
allen): Hij leeft nu in mij en zijn liefde vult mijn ziel.
m): Hij is mijn redder (v): Hij is mijn redder

m) Hij 's mijn bevrijder  (v): Hij ’s mijn bevrijder
allen): en overvloedig geeft Hij zijn liefde iedere dag!
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Dit is de dag die de Heer ons geeft;
wees daarom blij en vier het feest.
Dit is de dag die de Heer ons geeft;

(m) wees daarom blij
(v) wees daarom blij
(m) wees daarom blij
(v) wees daarom blij
(m) wees daarom blij
(allen) wees daarom blij en vier het feest.

4.God is mijn herder (Opw. 790)
God is mijn Herder, die mij weidt;

in groene velden vind ik rust.

Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;
(v: trouw en goedheid volgen mij;)
allen: Genade leidt mij naar huis.

Hij leidt mijn voeten in het spoor

van recht en waarheid, tot zijn eer.

Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

Refrein:
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.

(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.

(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;

(v: trouw en goedheid volgen mij;)
allen: Genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,

ook dan vrees ik de boze niet;

want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.



Refrein 2x:
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij;
(v: trouw en goedheid volgen mij;)
allen: Genade leidt mij naar huis.

Allen:

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
Genade leidt mij naar huis.

Genade leidt mij naar huis.

5. Bijbellezing: Psalm 23 NBV21

6. Goodness of God Engelse versie van Opw. 849

| love You, Lord

For Your mercy never fails me

All my days, I've been held in Your hands
From the moment that | wake up

Until | lay my head

| will sing of the goodness of God

All my life You have been faithful

All my life You have been so, so good
With every breath that | am able

| will sing of the goodness of God

I love Your voice

You have led me through the fire

In darkest night

You are close like no other

I've known You as a Father

I've known You as a Friend

And | have lived in the goodness of God

All my life You have been faithful

All my life You have been so, so good
With every breath that | am able

| will sing of the goodness of God

Your goodness is running after
It's running after me

Your goodness is running after
It's running after me

With my life laid down

I'm surrendered now

| give You everything

Your goodness is running after
It's running after me

Your goodness is running after
It's running after me

Your goodness is running after
It's running after me

With my life laid down

I'm surrendered now

| give You everything

Your goodness is running after
It's running after me

And all my life You have been faithful

And all my life You have been so, so good
With every breath that | am able

| will sing of the goodness of God

'Cause all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that | am able

I'm gonna sing of the goodness of God
I'm gonna sing of the goodness of God

7. Groot is uw trouw Opw. 123

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

8. Duizend generaties Opw. 876

Duizend generaties knielen in aanbidding,
het lied van alle eeuwen zingen zij.

Zij die al geloofden, of nog geloven gaan,
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid.

Uw naam is de hoogste,
uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.

Alle tronen en krachten,
regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.



In de hemel klinkt: Heilig.

Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Als je bent vergeven en als je bent verlost,

zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Als je leeft in vrijheid, door Jezus’ bloed gekocht,
zing je lied voor eeuwig voor het Lam.

Zing je lied voor eeuwig en amen.

In de hemel klinkt: Heilig.

Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Heel uw volk zingt uit: Heilig.
Voor U Majesteit: Heilig.

U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

Uw naam is de hoogste,
uw naam is de grootste,
uw naam staat altijd bovenaan.

Alle tronen en krachten,
regering en machten,
uw naam staat altijd bovenaan.

Uw naam is de hoogste,

uw naam is de grootste,

uw naam staat altijd bovenaan.
Alle tronen en krachten,
regering en machten,

uw naam staat altijd bovenaan.

In de hemel klinkt: Heilig.

Heel de schepping zingt: Heilig.
U bent hoogste Heer: Heilig.
Voor altijd heilig.

Heel uw volk zingt uit: Heilig.
Voor U Majesteit: Heilig.

U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.
U bent voor altijd heilig.
Voor altijd heilig.

9. Gedicht

Liederen met de kinderen
10. Je hoeft niet bang te zijn Hh 430

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm te keer.
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn:
de Heer zal als een muur
rondom jouw leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit;
God is er en Hij blijft

als jij je ogen sluit.

11. Jezus is de goede herder Hh 428

Refrein:

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen

en je bang in 't donker bent,

denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent. Refrein

En wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet,

denk dan aan de goede Herder,

Hij vergeet zijn schaapjes niet. Refrein

12.Jais ja, nee is nee Opw. Kids 149
https://youtu.be/8JkijsTsDpJ4?si=YVNIJF G3NWxN5jAw

Refrein: Jais ja, nee is nee.
Beloofd is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.

Hij is een God van liefde,

Hij houdt heel veel van jou.

Hij zal je nooit verlaten,

want Hij is altijd trouw. Refrein

Ook wij moeten dit leren

om altijd trouw te zijn,

en doen wat we beloven,

dat geldt voor groot en klein. Refrein -3-


https://youtu.be/8JkjsTsDpJ4?si=YVNljFG3NWxN5jAw

13. Collecte i
1. Hineni, humanitair restaurant in Jeruzalem QR-code
2. Kerk: Onkosten van de dienst QR-code N g:

Tijdens de collecte zingt de band:
Zend mij Opw. 891

https://youtu.be/uxiBKbTHUQ4?si=rGIzS9E2PGmQNIX8
Of ik wonden moet verzorgen,

of vuile voeten was:

Heer, hier ben ik. Zend mij.

Om van anderen te houden,

ook al zijn we het niet eens:

Heer, hier ben ik. Zend mij.

Of ik arm ben of juist rijk ben,
ik wil steeds uw dienaar zijn.
Heer, hier ben ik. Zend mij.
In het dal of op de bergtop
zal mijn loflied voor U zijn.
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Refrein: Mag mijn leven laten zien
dat ik U vol liefde dien.

Ik hou van U. Ik hou van U.

En nog voor U mij iets vraagt,

zal ik antwoorden met ja’,

want ik hou van U. Ik hou van U.

Als uw waarheid diep zal snijden,
spreek ik, zelfs al doet het pijn.
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Ook als mensen mij gaan mijden,
ik zal U gehoorzaam zijn.

Heer, hier ben ik. Zend mij. Refrein

Als ik staan mag in uw glorie,
zal ik blij zijn dat ik zei:

Heer, hier ben ik. Zend mij.

Ik wil leven voor de woorden:
‘Goed gedaan, dienaar van mij.’
Heer, hier ben ik. Zend mij,
Heer, hier ben ik. Zend mij,
Heer, hier ben ik. Zend mij.

Mag mijn leven laten zien

dat ik U vol liefde dien.

Ik hou van U. Ik hou van U.

En nog voor U mij iets vraagt,
zal ik antwoorden met ja’,

want ik hou van U. Ik hou van U.
Refrein 2x

Heer, hier ben ik. Zend mij.

14. verzoeknummers van het keuzeblad
15. Dankgebed, slotwoord, zegenbede
16. slotzang Opw. 764 Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden,

U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap.
Heer, U draagt de zegekroon.

U, mijn helper en beschermer,

U, mijn redder en mijn vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar uw grootheid wordt bezongen
wil ik knielen voor uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten.

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja! ......
Refrein 4x: Elke muur wordt neergehaald.
leder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon.
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond.
Zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

U draagt de zegekroon. Halleluja!
Halleluja! Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,

die de wereld overwon. Refrein 3x

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee, limonade. Daarna: Wel Thuis!

De volgende Sing-ins zijn op

- 1° Paasdag, zondagavond 5 april in Oudleusen

- Sing for the King, zondagmorgen 26 april in de feesttent
- zondagmiddag 28 juni 16.30 uur: openlucht Sing-in, Kerkplein -4-


https://youtu.be/uxiBKbTHuQ4?si=rGIzS9E2PGmQNlX8

